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Overzicht activiteiten

Opening Vredesweek
Datum zondag 22 september
Tijd 11.30 uur

Jongerenactiviteit
Datum  vrijdag 20 september
Tijd 21.00 uur

Filmavond
Datum maandag 23 september
Tijd 20.00 uur

Presentatie Egon Hoppe
Datum dinsdag 24 september
Tijd 20.00 uur

Filosofische avond
Datum woensdag 25 september

Tijd 20.00 uur

Gebedsbijeenkomst
Datum woensdag 25 september
Tijd 19.00-19.45 uur

Dialoogavond
Datum donderdag 26 september
Tijd 19.30-21.30 uur

Gezamenlijke maaltijd
Datum zaterdag 28 september ﬂ é z
Tijd 18.00 uur
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Muziek- en gedichtenavond
Datum zaterdag 28 september
Tijd 19.30 uur

Presentatie Oase van Vrede

Datum zondag 29 september
Tijd 20.00 uur



Voorwoord

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de Vredesweek, die gehouden wordt van 21 t/m 29 september.

De Vredesweek is bedoeld om in ieder geval één week in het jaar aandacht te vragen voor de vele (gewapende)
conflicten in de wereld, maar ook voor spanningen / conflicten op nationaal en lokaal niveau. Zoals elk jaar wordt de
Vredesweek georganiseerd rond de Internationale Dag van de Vrede (21 september).

Als plaatselijke groep willen we aansluiten bij het landelijk thema van IKV Pax Christi. De Vredesweek 2013 heeft als
motto Act fort Peace en wil aandacht vragen voor vredesactivisme en vredesactivisten in de wereld
(info thema: http://www.redesweek.nl ).

De Herberg aan de Deventerstraat zal gedurende deze week als Ambassade van Vrede fungeren. Erwin van der
Bij, tevens lid van de Kerngroep Vredesweek Apeldoorn en voorzitter van Stichting Peace Is The Way, is deze week
Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn.

De officiéle start van de Vredesweek in Apeldoorn is op zondag 22 september in de Lutherse kerk, waar de
burgemeester (of anders een vertegenwoordiger van B&W/) de opening zal verrichten. Daarna zullen we via de
synagoge naar de Eyup Sultan moskee lopen om daar het middaggebed bij te wonen.

We sluiten de week af op zaterdag 28 september met een gezamenlijke maaltijd en muziek- en gedichtenavond
in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap. Tijdens de week hebben diverse geloofsgemeenschappen en
levensbeschouwingen hun eigen inbreng d.m.v. samenkomsten, lezingen, maaltijden, culturele activiteiten of anderszins.

Ten tijde van de verschijning van dit boekje waren nog niet de exacte gegevens bekend van de opening en de
jongerenactiviteit op 20 september.

Kerngroep Vredesweek Apeldoorn
Email: vredesweekapeldoorn@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn






Opening
Vredesweek

Datum zondag 22 september

Tijd 11.30 uur

Plaats Lutherse kerk, Prof. Rontgenstraat
Eyup Sultan moskee, Sophialaan

De opening van de Vredesweek bestaat uit verschillende
onderdelen. Verschillende kerken kunnen hun kerkdienst in het teken
van de vrede vieren. Om 11.30 uur zal in de Lutherse kerk een korte
openingsplechtigheid zijn.

De burgemeester zal een korte toespraak houden waarna we
verzamelen om een wandeling te maken via de synagoge naar de
Eyup Sultan moskee. Bij de synagoge willen we even stilstaan en met
een korte activiteit stilstaan bij de conflicten die er in de wereld zijn.

Daarna vervolgen we onze weg naar de moskee om het
middaggebed bij te wonen. Na het middaggebed zal er misschien

nog gelegenheid zijn voor een rondleiding in de moskee.

Georganiseerd door Kerngroep Vredesweek Apeldoorn



Jongerenactiviteit
Aandacht voor Syrié,
Djembé groep Abangane

Datum vrijdag 20 september
Tijd 21.00 uur
Plaats  Williams café, van Kinsbergenstraat

In het jongerencafé Williams zal de avond om 21.00 uur geopend
worden door wethouder Paul Blokhuis. De avond zal verder
ontspannen verlopen zoals men gewend is bij Williams. Onder
het genot van een drankje en wat gezellig kletsen wordt je ook
uitgenodigd om kennis te maken met een scholenactie voor Syrié.
Gedurende de avond zal de djembé groep Abangane muzikale
optredens verzorgen en workshops geven.

Georganiseerd door Williams café, djembé groep
Abangane

i Christelijk Jongerem Cate
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Filmavond

The Lady (2011)

Datum maandag 23 september
Tijd 20.00 uur
Plaats Drie Ranken

Een waargebeurd drama, over een vrouw die vanuit het niets de
politieke hoop van het onderdrukte Birma wordt. Aung San Suu Kyi
vertrekt eind jaren tachtig vanuit Londen naar haar geboorteland
Birma (het huidige Myanmar) om haar zieke moeder te bezoeken.

De film vertelt het verhaal van haar politieke bewustwording en
carriére. In 1991 is zij onderscheiden met de Nobelprijs voor de
Vrede.

Georganiseerd door VONC

Contactpersoon

Wilma van der Voort
055 5403960

email VONC@3ranken.nl



Presentatie
Egon Hoppe
“Dienstbaar aan de vrede”

Datum dinsdag 24 september
Tijd 20.00 uur
Plaats Gebouw Irene bij Grote Kerk

Op dinsdag 24 september (20.00 uur, gebouw Irene) is er een
bijdrage van Egon Hoppe, Kolonel en Commandant Opleidings- en
Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee, getiteld "Dienstbaar aan de
vrede”. Hij vertelt over de wijze waarop de Koninklijke Marechaussee
bezig is met de thema'’s vrede en oorlog en hoe in de organisatie
wordt omgegaan met de levensbeschouwelijke aspecten hiervan. Er is
alle gelegenheid met hem in gesprek te gaan.

Georganiseerd door Grote Kerk in Apeldoorn
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Humanistisch ye,bond

Filosofische avond
Thema Denkprikkels over
Vrede en Moed

Datum woensdag 25 september
Tijd 20.00 uur
Plaats Popzaal van Gigant

Dit wordt een avond met prikkelende gedachten over vrede en
moed van verschillende filosofen.

De denkprikkels zijn bedoeld als inleiding, een opstap om samen een
gesprek te voeren over het thema van de Vredesweek: Act for Peace.
Wanneer spreek je van een vrijmoedige handeling? Wat dient er
“overwonnen” te worden? Is dat angst? Is dat het gevaar wat je loopt?
En wat is een moedige vredesactiviteit? Waar liggen de verbindingen
tussen vrede en moed? Zijn er concrete ervaringsvoorbeelden waar
die verbinding tussen moed en vrede aantoonbaar aanwezig is? Wat
kunnen we van die voorbeelden leren?

Deze filosofische avond wordt geleid door Dick Kleinlugtenbelt,
filosoof, socioloog.

Entreeis 7,50 euro.
Belangstellenden met Gigantpas e.d. krijgen reductie.

Georganiseerd door Humanistisch Verbond in Apeldoorn



Gebedsbijeenkomst

Datum woensdag 25 september
Tijd 19.00-19.45 uur
Plaats Hofstad kerk, Hofveld 52

Tijdens deze bijeenkomst zal er gelegenheid om gezamenlijk te
bidden voor de vrede.

Georganiseerd door Wijkgemeente De Hofstad




Dialoogavond
‘Compassie als basis voor
vreedzaam handelen’

Datum donderdag 26 september
Tijd 19.30 uur (koffie/thee),
19.45-21.30 uur (inleiding en dialooggesprek)
Plaats Oecumenisch Centrum ‘De Herberg)
Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn

Compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze,
ethische en spirituele tradities. Het is een beroep op ons om anderen
te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Het Handvest
voor Compassie werd in 2009 wereldkundig gemaakt door de

Britse schrijfster Karen Armstrong en het Counsil of Conscience,
bestaande uit morele en spirituele wereldleiders. Twee jaar was er
aan deze tekst gewerkt. Op 11 november 2009 woonden ca. 400
mensen de lancering van dit Handvest in de Mozes en Adronkerk in
Amsterdam bij. Daarbij werd in workshops verder nagedacht over
de Gulden Regel en het begrip compassie in relatie tot religie en
levensbeschouwing,maar ook in relatie tot sociaal maatschappelijke
vraagstukken en activiteiten. Naast het Handvest voor Compassie, is
ook een Kinder-Handvest geschreven. Na een korte inleiding over
het Handvest van Compassie, gaan we met elkaar in dialoog.

Georganiseerd door Heileen Holman, diaconaal consulent
Protestantse Gemeente Apeldoorn



Afsluiting Vredesweek
Gezamenlijke maaltijd

Datum zaterdag 28 september

Tijd 18.00 uur

Plaats Het Apostolisch Genootschap,
Rademakersdonk 801

Evenals vorig jaar wordt u weer een heerlijk buffet aangeboden
waarbij u zowel vleesgerechten en vegetarische gerechten kunt
nuttigen. Aan de eettafel kunnen er hopelijk ook mooie gesprekken
plaatsvinden.

Opgeven bij Erwin van der Bij
(evdbij001@hotmail.com of 055-5431841)
max. 75 personen

Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken

Georganiseerd door Het Apostolisch Genootschap

% Het Apostolisch Genootschap

in liefde werken aan een menswaardige wereld



Afsluiting Vredesweek
Muziek- en gedichtenavond

Datum zaterdag 28 september

Tijd 19.30 uur

Plaats Het Apostolisch Genootschap,
Rademakersdonk 801

Tijdens deze avond zullen diverse (religieuze) groeperingen een
muzikale bijdrage doen, wat afgewisseld wordt door gedichten.

U kunt deze avond genieten van het protestantse Cantorij-koor,

het katholieke Emmanuel-koor, het gelegenheidskoor van Het
Apostolisch Genootschap, een groep van Hindoe vrouwen, een
soliste, die Jiddische liederen zingt en dwarsfluit speelt en het unieke

islamitische jongerenkoor Sahabat!

Door de diversiteit van de verschillende groepen beloofd het een
mooie, sfeervolle en sprankelende avond te worden.

Georganiseerd door Het Apostolisch Genootschap

Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken

% Het Apostolisch Genootschap

in liefde werken aan een menswaardige wereld
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Presentatie
Ranin Boulos van Oase
van Vrede uit Israél

Datum zondag 29 september

Tijd 20.00 uur

Plaats Het Apostolisch Genootschap,
Rademakersdonk 801

Evenals twee jaar geleden zal er ook dit jaar weer een presentatie
zijn van een bewoner van de Oase van Vrede uit Israél. De Oase van
Vrede, ofwel Neve Shalom — Wahat al Salaam (NSWAS), is een dorp
waar al meer dan 40 jaar Palestijnen en Israeliérs vreedzaam samen-
wonen.

Het belooft een zeer inspirerende presentatie te worden waarop
“Vrede zijn" beleefbaar zal worden.

Georganiseerd door Stichting Peace Is The Way

Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken



foto's + layout : rupal@whitepoint.nl




